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Hongarije 

Dunavecse

In het voorjaar van 2024 mochten we 18 jongeren 
uit Hongarije (Dunavecse) ontmoeten in Dalfsen. 
Hiermee kwam een grote wens van de schooldi-
recteur Zsombor in vervulling. Hij had ons tijdens

ons bezoek vorig jaar oktober voorgelegd, graag 
samen met een groep leerlingen kennis te maken 
met Nederland om de cultuur te proeven en onze 
manier van werken, studeren en vrije tijd beleven. 
We hadden een afwisselend programma opge-
zet  waarin zoveel mogelijk van deze aspecten 
aan de orde kwamen. Het Greydanus college werd 
bezocht en in verschillende bedrijven/instellingen 
kon een kijkje genomen worden. Daarnaast was er 
ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Een paar 
fantastische dagen!

Janka Tanya

In oktober waren Janneke en Kati van dagbeste-
ding project ‘Janka Tanya’ een avond op bezoek. Ze 
wilden tijdens hun korte verblijf in Nederland graag 
in Dalfsen komen vertellen over hun activiteiten in 
Tótvázsony. Met steun van o.a. Dalfsen hebben ze 
mooie vorderingen kunnen maken met hun plan-
nen om de Triple-C 
methode in Hon-
garije te kunnen 
verbreiden. Deze 
methode is ont-
wikkeld vanuit de 

behoefte om mensen met een licht verstandelijke 
beperking en gedragsproblemen een menswaardig 
bestaan terug te geven, met als streven het erva-
ren van het gewone leven. De vertaling in het Hon-
gaars is inmiddels afgerond, nu wordt gezocht naar 
een uitgever.
Tijdens deze avond was er de mogelijkheid om 
door deelnemers van de dagbesteding gemaakte 
producten te kopen. Volgend jaar hopen Janneke en 
Kati een groot feest te organiseren i.v.m. het 10- 
jarig bestaan van ‘Janka Tanya’. Welkom!!

We bereiden inmiddels weer een bezoek aan o.a. 
Dunavecse voor. In het voorjaar van 2025 hopen 
we elkaar weer te ontmoeten en ook de andere 
twee contacten, dominee Levente in Göncruszka 
en dominee Szöke in Miscolz te bezoeken.

Zimbabwe

Mhangura

Spring Menusu is onze contactpersoon in Mhan-
gura (ongeveer 70 km ten noorden van Chinhoyi).
Spring is een albino en hebben we in 2017 ont-
moet in Kenedia waar hij evangelist was. Een groot 
verschil tussen een dominee en een evangelist 
is dat een evangelist zelf in 
zijn levensonderhoud moet 
voorzien, een dominee wordt 
(zoveel als mogelijk) door de 
kerk betaald.
Doordat hij albino is, kan hij 
slecht tegen zonlicht en heeft 
hij een flinke beperking in zijn 
zicht. 
Vooral albino kinderen zijn hun 
leven niet zeker in Zimbabwe 
vanwege het bijgeloof in zwarte magie van magi-
sche krachten in hun botten en ledematen. 
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Kingstar en zijn vrouw Ruth brachten haar een 
voedselpakket en dat trekt veel bekijks uit de buurt. 
Dat wordt dan aangegrepen om te evangeliseren. 
We hopen dat ook dit werk gezegend mag worden.

Gwanda

Jaredi Mwale is in Gwanda druk bezig om God te 
dienen. Als dominee komt hij veel tegen probeert 
mensen altijd te ondersteunen, zowel geestelijk als 
praktisch.

Gwanda is een mijnstad, waar de mijn gesloten is. 
En daarmee valt niet alleen het inkomen van de 
mijnwerkers weg maar ook de andere voorzienin-
gen, zoals het onderhoud van hun huizen, school- 
en kerkgebouwen, waterleiding, elektriciteitsnet. 
Dat moeten ze nu allemaal zelf regelen. Nogal 
lastig zonder inkomen. Veel groter is het probleem 
dat er weer geen eten is. De regen bleef uit tot 18 
december terwijl het regenseizoen eind oktober 
begint. Bovendien was er een hittegolf, waardoor 
dat wat op het land gezaaid en gepoot was, ver-
droogd is. De bomen geven geen vruchten, dus een 
mango of papaya, die er normaal om deze tijd zijn, 
zijn er nu niet. 

Het is om moedeloos van te worden. En soms 
weten ze het ook echt niet meer daar, hoe het 
verder moet. 
Door de hitte zijn er veel kuikens van het kippen-
project doodgegaan. Hetzelfde hoorden we ook 
van Salome, die in Hwange een kippenproject leidt. 
Het breekt ze weer bij de handen af. 
Toch vertellen ze dat God bij hun is. Ze hebben 
niet de waarom-vraag, die wij als eerste stellen. 
Waarom laat God dit toe, waar is hij. Nee, hij is 
bij hen. Ook nu. Vooral nu, nu ze het al zo lang zo 
moeilijk hebben.. Mooi en groot leerpunt voor ons! 

Spring is echter een optimistische man en vol ver-
trouwen op God. Wij ondersteunen hem vooral met 
zaden en gereedschap voor zijn tuinprojecten. Hij 
kweekt veel groente en mais voor eigen gebruik, 
voor de armen in de gemeente en voor de verkoop 
om in zijn levensonder-
houd te voorzien. Hij 
stuurt altijd trouw foto’s 
van de gekochte zaden, 
kunstmest en hulpmid-
delen.
Onlangs kreeg hij de gele-
genheid om een stukje 
land te kopen om samen 
met enkele andere kerk-
leden met een beperking 
een huis te bouwen. We ondersteunen als Wij Willen 
Helpen geen bouwprojecten, maar hebben hem op 
weg geholpen om de administratieve aanloopkos-
ten voor onze rekening te nemen. Verder hebben we 
zijn tuinproject een extra bijdrage gegeven zodat hij 
daaruit mogelijk wat extra geld kan genereren. Het 
mooie van deze manier van ondersteunen is ook 
dat hun eigenwaarde stijgt en ze trots kunnen zijn 
op wat ze bereiken. (Al zullen ze dit nooit uitspreken, 
maar altijd God loven en danken om zijn goedheid 
en genade.)

Harare

In de hoofdstad Harare is 
vooral in de buitenwijken 
de armoede schrijnend. 
Kingstar Chipata, onze 
contactpersoon, besteed 
het geld vooral aan voed-
selpakketten voor arme 
gemeenteleden maar ook 
mensen buiten de kerk. 
Opgezette projecten gaan 

erg moeizaam, omdat de mensen geen geld hebben 
om de producten te kopen.

Een mooi voorbeeld van delen is de ondersteuning 
van een gehandicapte vrouw uit de buurt, geen 
gemeentelid. Haar man en kinderen zijn al overle-
den en zij kan zich alleen uit haar hutje naar buiten 
slepen. Daar zit ze dan een groot deel van de dag. 
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Oeganda 

In Mpigi staan de nieuwe gebouwen van het Spe-
cial Children People er! Wat een prestatie. Alles is 
vanuit Kampala verhuisd, ongeveer anderhalf uur 
rijden. Wel moeten de meeste ruimtes nog verder 
ingericht worden, maar wat zijn ze dankbaar!
Doordat het project nu op dezelfde locatie zit als 

de lokale school, wordt 
er nu passend onderwijs 
gegeven. De kinderen 
vanuit Mpigi zijn heel 
betrokken op de kinde-
ren van Special Needs. 

Mooie samenwerking en heel leerzaam.
Voor Marieke is deze locatie helaas te ver weg om 
er dagelijks te kunnen werken. Wel blijft ze nog 
steeds contactpersoon voor de organisatie en ze 
probeert de kinderen ook geregeld te bezoeken.

Op dit moment heeft Marieke een nieuwe baan: 
op de internationale school in Kampala begeleidt 
ze kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, 
geeft ze computerles en zwemles. 
Voor de inrichting van de lokalen, slaapzalen en 
andere ruimtes in Mpigi is financiële ondersteuning 
nog steeds van harte welkom!

Het Hongarije Comité is een zelfstandige werkgroep binnen Wij 
Willen Helpen en legt verantwoordelijkheid af voor het werk in 
Hongarije. 
 
Marieke Ploegman werkt zelfstandig in Oeganda voor Special 
Children en legt (o.a. financiële) verantwoording af aan Wij Willen 
Helpen. 
 
Stichting Wij Willen Helpen is zelf voornamelijk actief in 
Zimbabwe, daarnaast kleinschalig in Zambia en Congo.

De noodhulp die we geven is meer dan welkom. 
Het bericht bij deze foto: sharing is caring: delen is 
zorgen voor elkaar. Ze zien echt Gods liefde in de 
hulp die we geven.

Wat eten we vandaag? Soms niks, meestal weinig. 
Wat hier op het bord ligt is Zadza, een soort pap van 
maismeel. Wat eetbare bladeren en een paar kleine 
vogeltjes, meer bot dan vlees. Of soms sprinkhanen 
of bepaalde wormen. Dat is daar minder gek dan 
voor ons, maar ook weer niet normaal…

Congo

In Congo draait de molen door. Wat een fijne voor-
ziening die nu al jarenlang draait. Soms met de 
nodige problemen, zoals onderhoud. Als er iets stuk 
gaat is het vaak lastig om het te repareren, want: 
geen geld. 
Maar komt de molen stil te liggen, dan moeten de 
vrouwen en kinderen weer gaan malen, net als 
vroeger. En dat kost veel tijd, waardoor andere 
dingen niet of nauwelijks meer kunnen. Zoals naar 
school gaan.
Wat een zegen dat het project daar nog altijd door-
gaat! We zijn blij en dankbaar.


