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Oeganda

In Oeganda werken Marieke Ploegman en Wille-
mijn Wubs voor onbepaalde tijd.
Marieke werkt bij Special Children Special People. 
Ze schrijft: “Vanwege corona werd er 18 juni een 
lockdown aangekondigd voor 42 dagen. Eind juli 
is de lockdown opgeheven maar er bleven er wel 
strenge regels: een avondklok vanaf zeven uur en 
de scholen moesten gesloten blijven. De bege-
leiders van het project hebben nog niet de kans 
gekregen zich te laten vaccineren en daardoor mag 
er nog geen les, fysio en therapie gegeven worden.

Ze hebben een zwembad opgezet en alle kinderen 
springen er na de lunch maar wat graag in!

Tijdens de 
lockdown zijn 
er twee nieuwe 
kinderen door 
de politie naar 
het project 
gebracht. Ze 

zijn op straat en in het ziekenhuis gevonden. Er 
wordt gezocht naar hun familie, maar dat is een 
lange zoektocht. Voor beide meiden (4 en 5 jaar 
oud) wordt nog een sponsor gezocht. 
Ken je iemand die wil sponsoren, mail dan naar 
mariekeploegman@gmail.com.

Is Marieke lekker aan het werk, 
voor Willemijn zit het allemaal 
wat tegen. Ze is momenteel 
aan het kijken naar een nieuwe 
baan. Dat is nog niet zo gemak-
kelijk, omdat de meeste orga-
nisaties in Oeganda afhankelijk 
zijn van sponsors en vrijwilli-
gers. Ze hoopt een fijne baan te 
vinden bij een organisatie waar 
ze iets kan verdienen zodat ze lang kan blijven, 
maar ze hoopt ook dat ze zelf iets kan betekenen 
voor die organisatie op het gebied van sponsoring.

Intussen gaat ze nog wel naar Agape toe om acti-
viteiten te organiseren voor de jongens en dat wil 
ze, als ze een andere baan heeft, ook graag blijven 
doen. Dankzij de sponsoring die ze vanuit Neder-
land kreeg kon ze Agape financieel een beetje 
ondersteunen en spullen kopen voor de activitei-
ten die ze organiseert. Hier is ze blij om en dank-
baar voor de hulp die ze krijgt. Ze vraagt om gebed 
voor het vinden van een nieuwe werkplek.

Zimbabwe

Ook aan Zimbabwe gaat corona niet voorbij. Er 
zijn wisselende regels die voor de bevolking maar 
moeilijk te houden zijn. Honger drijft mensen 
de straat op. Er is bijna niets te koop en mensen 
hebben trouwens ook geen geld om iets te kopen.
De economische situatie verslechtert nog steeds, 
al denken ze iedere keer dat het niet slechter kan…
Berovingen door groepen van het leger komen 
steeds vaker voor. Jaredi, onze contactpersoon in 
Bulawayo, vertelde dat een militie de brandstof bij 
een benzinepomp gestolen heeft. Als er al brand-
stof is, is er vaak maar weinig. Schrijnend dat dit 
gebeurt door mensen die er juist voor moeten 
zorgen dat alles er eerlijk en ordelijk aan toe gaat.
Debra, de vrouw van Jaredi is ook beroofd onder-
weg. Later zijn de daders opgepakt. Deze foto 
werd gepubliceerd met de oproep om je te melden 
als je door hen beroofd was. Jaredi schrijft: Debra’s 
spullen hebben we niet terug. Maar zoals je ziet 
zijn dit hele arme mensen.

Ze hebben geen werk. En een gevangenisstraf 
helpt voor hen ook niet, dit zijn geen echte crimi-
nelen..’
Politiek is het ook onrustig. Steeds meer mensen 
komen in opstand tegen Mnangagwa, de opvolger 
van Mugabe. Ook de kerken spreken zich uit.

Door de hele situatie vallen projecten stil. Het is 
voor de mensen vechten tegen de bierkaai. Hier 
en daar proberen mensen stug door te doen, met 
name met kippenprojecten. Maar er wordt steeds 
minder op verdiend.
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Congo

Van dominee Mputu kregen we het volgende 
bericht: ‘Ik ben weer terug van mijn reis door de 
Kasayi-regio waar ik kerken bezocht om twee 
nieuwe predikanten te bevestigen die hun opleiding 
hebben voltooid en het pastoraal examen hebben 
in hun kerkenraad’.
Dat is een reis van 300 kilometer. Hiervoor huurt 
ds. Mputu een brommer. (Denk je even in: 300 
km achter op een brommer reizen over slechte 
wegen..). 

De molen in het dorp Nkashama is nog steeds in 
gebruik en daar zijn ze enorm dankbaar voor. Het 
geeft kinderen de kans om naar school te gaan en 
vrouwen zijn veel sneller klaar.

Ds. Mputu eindigt als volgt: ‘Blijf ons alstublieft 
helpen met pastoraal werk in onze context van 
economische armoede en ellende die we ervaren. 
Moge onze God altijd bij jullie zijn!’

Hartelijke groeten,

Robert en Melanie van der Wal,
Wim en Gerda Holtrust,
Bernhard en Annet Jonker.

De groente wordt niet verkocht omdat niemand 
geld heeft om iets te kopen..

Het blijkt ook erg moeilijk te 
zijn om contact te onderhou-
den met de mensen die met 
projecten bezig waren/zijn. 
Vaak is er geen internet. Of 
er is geen geld om internet 
te kopen (dat gaat daar via 
kaartjes).

De hulp die we de laatste twee 
jaar geven is bijna alleen maar 
noodhulp. En die is echt heel 
hard nodig. Het geld wordt ook heel goed besteed: 
er wordt voornamelijk voedsel voor gekocht voor 
de allerarmsten. 
Tijdens de pandemie zijn er ook beschermingsmid-
delen gekocht om de kinderen zoveel mogelijk toch 
naar school te kunnen laten gaan. Denk hierbij aan 
enkele thermometers, desinfinctie materiaal en 
mondkapjes.

We beraden ons op wat we het beste in deze situa-
tie en in de toekomst kunnen doen. In ieder geval is 
er veel gebed nodig!

Hoe bijzonder is het dan dat we naar aanleiding 
van de overstromingen deze zomer in Limburg een 
bericht ontvingen van onze contactpersoon: 
“ We hear about the floods in Germany and part of 
Netherlands. We pray for your safety and protec-
tion.” 


