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Zimbabwe

Wat leven de mensen in Zimbabwe in een vrese-
lijk moeilijke situatie. Er is honger, want de oogst 
is al twee jaar achter elkaar mislukt. Bijna niemand 
heeft werk en dus geen inkomen.
De overheid maakt het allemaal nog een beetje 
moeilijker door allerlei beperkingen op te leggen, 
prijzen te verhogen en de belasting op import zo 
hoog te maken dat het niks 
meer oplevert.
Hoewel onze contactper-
sonen daar het ook niet 
goed meer weten, weten 
ze zich wel geborgen in 
Gods hand. En dat bren-
gen ze ook over naar de 
mensen om zich heen, al 
wordt ook dat bemoeilijkt 
door corona.

Ze hebben daar ook 
strenge maatregelen om besmetting te voor-
komen, maar de mensen zijn banger om van de 
honger of de dorst te sterven dan door corona.

Met kerst hebben we de gebruikelijke ‘kerstgift’ 
gestuurd zodat er een maaltijd was voor velen.

Harare
Op de foto links wordt de noodhulp uitgedeeld 
in Rock Haven. Deze mensen wonen al jaren in 
tenten omdat ze, toen Mugabe de blanke boeren 

waarvoor ze werkten 
afslachtte of verdreef, 
voor hun werkgevers 
opkwamen. De over-
heid wil niet dat ze 
geholpen worden. 
Verder gingen 
Kingstar en zijn 
vrouw Ruth, onze 
c o n t a c t p e r s o n e n 
in Harare, o.a. naar 
een bejaardente-
huis om voedselpak-
ketten uit te delen. 

Bulawayo

Tot nu heeft het genoeg geregend, en er groeit 
weer wat op het land. 
Jaredi Mwale, die in Bulawayo en een grote regio 
daaromheen werkt, stuurde ons deze foto. 
Arme mensen krijgen de gelegenheid om op het 

grote terrein 
rond het kleine 
kerkgebouw-
tje van Luveve 
mais te verbou-
wen.
Ze hadden 
alleen geen 
geld voor mest, 

dus de groei bleef erg achter. Gelukkig konden wij 
geld voor mest sturen. De mest is eerlijk verdeeld 
tussen de families. Al snel daarna kregen we de 
volgende foto:

En op 1 april (nee, geen grap) deze foto. De mais is 
geoogst en gedroogd. Ze hebben dit jaar voldoende 
te eten voor de hele familie. Ze zijn zo dankbaar!

Bij de kerk in Sizinda, Bulawayo, is Jaredi druk 
bezig met zijn eigen kippen en moestuin. Hij ver-
bouwt groente om straks eten uit te kunnen delen.
Dit zijn de bonen.
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Oeganda

Marieke en Willemijn zijn in februari naar Oeganda 
vertrokken om daar vrijwilligerswerk te doen.

Voor Willemijn is het best een 
teleurstelling dat ze niet aan het 
werk kan voor het project waar ze 
afspraken mee gemaakt had. Ze 
heeft twee jaar geleden stagege-
lopen bij een opvang voor dakloze- 
en straatjongeren. 
Maar dit project is door een andere 
organisatie overgenomen en zij 
willen eerst nog 

met Willemijn praten voordat ze 
aan de slag kan. Dat gebeurt bin-
nenkort. Mocht het toch een ‘no’ 
zijn voor Willemijn, dan gaat ze 
op zoek naar een andere organi-
satie waar ze soortgelijk werk kan 
doen.

Marieke is met open armen 
en een warm welkom ont-
vangen bij het Special Child-
ren Special People project. 
Hier heeft zij twee jaar gele-
den stagegelopen en nu 
gaat ze daar de komende 
twee jaar lekker aan het 
werk.
Twee keer per week komt de 
muziekschool op bezoek en 
krijgen de kinderen muziek-
les. “Wat was het een feest, 
afgelopen weekend” vertelt 

ze. De kinderen deden 
leuke Nederlandse 
spelletjes zoals zak-
lopen, touwtrekken, 
flessenvoetbal, tikker-
tje enz. 
Aan het eind van de 
dag hebben we heer-
lijk gegeten!”

Hartelijke groeten,
Robert en Melanie van der Wal,
Wim en Gerda Holtrust,
Bernhard en Annet Jonker.

Voor de kippen gaat hij buiten de stad gras snijden 
(zoals ook de anderen doen die kippen hebben) en 
hij moet dagelijks op zoek naar water.

Na veel tegenslag (kippen dood door kou, geroofd 
door loslopend wild) is hij nu zo ver dat hij op acht 
maart de foto links stuurde. “Vandaag ga ik iemand 
blij maken met een haan en een hen”, schrijft hij 
erbij. Kans voor iemand anders om kippen te fokken.

Chinhoyi

Onze contactpersoon in Chinhoyi, Alexander Male-
melo is overgeplaatst naar Kadoma.
Zijn opvolger heeft hij ons telefoonnummer gege-
ven. In Chinhoyi en de wijde regio hebben we al 
jaren projecten. Communicatie is altijd erg lastig 
geweest. 
Toen we in 2017 in Zimbabwe waren hebben we 
geprobeerd om van elk project namen en tele-
foonnummers te krijgen, zodat we contact kunnen 
houden. In de praktijk werkt het niet. Vaak geen 
internet, geen geld om internettegoed te kopen, 
mensen verhuizen enz.
Op onze laatste vergadering hebben we beslo-
ten om het initiatief bij hen te laten en even af te 
wachten. Hiermee willen we voorkomen dat we te 
afhankelijk worden van 1 (contact)persoon. We zijn 
erg benieuwd naar de ontwikkelingen het komende 
halfjaar.

Congo

In Congo maalt de molen… En dat is geweldig. Voor 
de vrouwen en voor de kinderen, die hierdoor tijd 
hebben om naar school te gaan.
Hier staan ze ook geregeld voor uitdagingen, maar 
ondanks alles maalt de molen door. Iets om dank-
baar voor te zijn!
Van het geld dat er met kerst gestuurd is, heeft ds. 
Mputu rijst en suiker gekocht om uit te delen. Ook 
heeft hij een brommertje gehuurd, zodat hij naar 
afgelegen gebieden kan om daar met mensen het 
avondmaal te vieren en te kunnen dopen.
Hij is erg dankbaar dat dit mogelijk is.


