
Een greep uit de krantenartikelen 
en de social media van de 
afgelopen maanden. 



Hoe vaak hebben we deze berichten niet gelezen? En hoe vaak zijn 
we het bericht al vergeten voordat we de krant wegleggen?
Maar voor onze broers en zussen in Zimbabwe is dit dagelijkse wer-
kelijkheid. Geen uitzicht op verbetering, de hoop op verbetering die er 
was toen president Mugabe werd afgezet is allang verdwenen.
Het lijkt ook zo ver bij ons vandaan. Dat is het ook. Totdat je 
mensen daar ontmoet, je daar geweest bent. Dan komt het extra 
hard binnen. Je voelt de machteloosheid, je kunt zo weinig doen...
Maar laten we niet vergeten dat ook kleine beetjes helpen. Wij 
kunnen het probleem daar niet oplossen, maar samen kunnen we 
het voor een grote groep wel draagbaar maken. Hen helpen met 
het opzetten van projecten, stimuleren van zelfredzaamheid en 
zoals nu ook directe voedselhulp. Maar wij kunnen dit niet alleen.zoals nu ook directe voedselhulp. Maar wij kunnen dit niet alleen.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat jullie waarschijnlijk meer 
verzoeken krijgen aan het eind van het jaar. Maar de dagelijkse 
berichten en kreten om hulp die wij krijgen via Whatsapp maken 
dat wij niet stil kunnen blijven zitten.
Daarom doen we een dringend beroep: willen jullie helpen met geld 
en gebed?
  

 Bernhard en Annet, Robert en Melanie, Wim en Gerda   

Trouwens we zouden het bijna vergeten: jullie te bedanken voor het 
meeleven en geven van donaties of geld in de collectes. Hartelijk dank 
daarvoor! En bovendien wensen wij jullie gezegende Kerstdagen en een 
gezond 2020 !
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